BUITEN DE LIJNTJES V

Het Tekenkabinet is een initiatief van hedendaags kunstenaar Manja van der Storm, ontstaan in 2013 en zij heeft inmiddels vele tekenkunstenaars in haar 'kast,

getuige de steeds weer fijne

ODE AAN DE TEKENKUNST
Eigenlijk wordt pas in de 20ste eeuw
de tekenkunst als volwaardige
discipline gezien en neemt ook de
belangstelling toe. Een voorbeeld is
Henri de Toulouse Lautrec (1864-
1901), zijn schilderwerk was
ondergeschikt aan zijn zeer gewilde
tekeningen en lithografie. En nog een
goede: de ingenieuze tekenwerken en
grafiek van M.C.Escher (1898-1972)
die wereldberoemd zijn

geworden. Weinigen zullen erbij
stilstaan, maar tekeningen van
rechtbanktekenaars in de dag- week-
of opiniebladen worden door talloze
mensen bekeken. Niet echt
kunstzinnig, meer praktisch werk,
evengoed onderbelicht, omdat de
extra dimensie die een tekening heeft
verdwijnt zodra er fotografen/filmers
zouden worden toegelaten bij de
rechtszittingen. De portretten van
verdachten, pleitbezorgers en
rechters hebben vaak bijzondere
tekentechnieken, terwijl deze
tekenaars echt niet alle tijd hebben.

VAN ROTSTEKENINGEN TOT
STYLUS PEN

De drager van tekenwerk is niet altijd
papier, zoals wordt verondersteld en
papier s overigens in vele
(verbeterde) kwaliteiten verkrijgbaar,
van fabrieksvellen tot handgeschepte
bladen. Tekenen gaat ook op
(schilders)doek, karton, hout of huid
en daarmee bedoel ik niet direct een
tatoeage (ook een vorm van
tekenkunst trouwens), maar het
geprepareerd beestenvel: perkament.
Voorts schelp, steen en het
schoolbord (lei). Intussen de
elektronische variant: iPad met stylus
pen.
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TAGS

In de expositie van het Amstelpark is
het werk van Maike Kramer Paradis’
te zien, Kramer gebruikt als drager
een plakje beton van 21 x 30 x 1,5
cm. Dat lijkt robuust en dus stevig
genoeg, maar dat is ogenschijlijk.
Papier dwarrelt naar beneden als het
valt terwijl het plakje beton
waarschijnlijk de val niet zonder
brokjes zal overleven. Haar werk kan
zowel staan, hangen als liggen.

Ook het werk van Van der Storm zelf
is kwetsbaar, ofschoon zij
momenteel weinig productief is met
haar eigen tekenwerk, aangezien
haar tijd nu vaak wordt opgeslokt
door de activiteiten en organisatie
rondom het Tekenkabinet. Haar
gemengde techniek, siberisch krijt op
papier op houtis interessant, half
sculpturaal, maar het zwaartepunt
van haar werkligt toch weer bij de
tekening.

SOCIAL MEDIA

van haar exposities, op soms verrassende (pop up) plaatsen.

OERKUNST

In deze expositie zijn de werken van
honderdtien grotendeels
Nedertandse tekenkunstenaars, van
elk één, variérend in afmeting van 42
%27 tot 5 x 10 cm. De prijzen variéren
van 75 tot 1000 euro. Van iedere
kunstenaar die hier exposeert is ook
een tweede werk aanwezig en alle
twééde werken zijn overzichtelijk
opgeborgen in mooie grijsbord
kartonnen dozen en kunnen op
verzoek worden getoond.

Even snel door de tentoonstelling
heen is niet mogelijk, althans niet
Voor mij. Een tekening bekijken is
soms ook een tekening 'lezen’. Niet
letteriijk (tenzij er tekst in is
Verwerkt), maar meer zoals een
bestektekening wordt gelezen, per
slot van rekening is tekenen kunst en
‘kunde’. Het is een oerkunst, naar
verluid, is de architectuur de moeder
van alle kunsten (Michelangelo
Buonarotti, 1475-1564), maar bijna
alles begint toch met een schets?
De portret tekening van Petra Werlich
hoeft niet gelezen, die is direct
ontroerend en getiteld ‘Safe Space,
een flinke grootmoeder uit vroeger
tiden, zittend in een crapaud met
sloffen aan haar voeten. Op haar
ruime schoot zit inderdaad veilig en
warm een zuigeling, zo te zien
tevreden zuigend op zijn handjes,
want de grote borsten van de oma
geven geen melk meer...

HEREN

Eris hier te veel om te bespreken en
na het werk van drie dames
hierboven omschreven, is het de
beurt aan drie heren tegelijk, de
gebroeders Miedema. De gebroeders
hebben een vergelijkbare ‘tekenhand’
en wie goed kijkt ziet dat Jeroen
Bosch (1450-1516) wellicht een
inspirator is. Onder meer fabeldieren
getekend in ‘Fluweelzachte' pastels,
verbeelden soms lieflijke, soms
afschrikwekkende taferelen.

Beslist gaan kijken naar deze kleine
en fijne expositie (nog te zien tot en
met 30 december) in een mooie
omgeving met de stad binnen
handbereik.




